Wij reizen naar Barcelona, een stad vol Runst en cultuur.
Er wonen daar heel veel mensen, maar voor velen is het leven te duur.
Verschil tussen de armen en de rijken is onvoorstelbaar groot,

Arbeiders hebben honger en moeten vaak vechten om een brood.

De schilder Dalmau Sala, komt uit een arbeidersgezin,
Maar hij verkeert in de betere Rringen, en zit tussen twee werelden in.
Zijn verloofde Emma, vecht voor gerechtigheid,

Tegen de rijken en de RerR, het lijkt een ongelijke strijd.

Wil je weten hoe het leven van de schilder verder verloopt,
En of hij ooit een schilderij verkoopt?
Begin dan nu in De schilder van Barcelona
en je zult veel leesplezier beleven.

Ildefonso Falcones heeft dit prachtige boek geschreven.




