
 Sinterklaas die zag het lijstje,

Van dit allerliefste meisje.

En bedacht ik geef een boek,

Over een meisje met een doek.

Dagelijks gedragen om haar nek,

Als supercape, ja echt te gek! 

Zodat je lekker kan gaan lezen,

En zelf ook een held kan wezen.

 

Hoewel iedereen een held wil zijn,

Vindt Pizazz dat helemaal niet fijn.

 

Omringd door een familie vol superhelden,

Kan spelen met vrienden helaas maar zelden.

 

Net wanneer Pizazz met iets leuks bezig is,

Moet ze de wereld redden, tot haar grote ergernis.

 

Begin vooral niet over haar gênante superkracht,

Of over haar zusje, die wel houdt van superhelden-aandacht. 

 

Benieuwd naar het verhaal van Pizazz de superheld?

Door dit boek word je zeker niet teleurgesteld.

Lief kindje, veel plezier 

Met je Sinter-boekje hier


