
Zet de verdubbelaar in!
Schrijf in de vakjes hieronder hoeveel het  

er worden als je ze verdubbelt.

Een duif

Twee 
kaboutermutsen

Vier mensenvoeten 
met gymschoenen

Zes glaasjes sap Zeven boomstammetjes

Drie taarten

Vijf paddenstoelen
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Recept
Maak zelf kaboutersap!

Nodig:
1 doosje aardbeien

1 doosje blauwe bessen
1 doosje frambozen
een scheut appelsap

Zo maak je het:
Doe alles in een blender. Laat de blender 2 minuten 
draaien.  (Vraag hiervoor hulp van een volwassene.) 
Als het sap te dik is, kun je er nog wat appelsap bij 
doen en de blender nog even aanzetten.
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Maak een gedicht.
Schrijf op een kladpapiertje:

Wat rijmt er op bos?
Wat rijmt er op voet?
Wat rijmt er op brug?
Wat rijmt er op sap?
Wat rijmt er op hek?
Wat rijmt er op huis?

Heb je alle woorden? Maak nu een gedichtje over dit boek. 
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Weetjes
Wist je dat...
... we in Nederland alleen nog maar bossen 
hebben die door mensen zijn gemaakt? Toch 
denken Marte en Iris dat in Nederlandse 
bossen veel kabouters wonen!

Wist je dat...
... er drie soorten bossen zijn? Dat zijn:

loofbossen, bossen 
met bomen waar 
blaadjes aan 
groeien, zoals de 
eik en de beuk;

naaldbossen, 
bossen met bomen 
waar naalden aan 
zitten, zoals de den 
en de spar; deze 
bossen zie je veel 
in Scandinavië;

tropische bossen, 
bossen met 
planten en bomen 
die van veel 
warmte houden, 
zoals de palm en 
de varen; deze 
bossen vind je in 
warme landen vlak 
bij de evenaar.


