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ÉÉN TEGEN DRIE



1

DAT IS GEEN ECHTE ANANAS.  

HET IS EEN NEP­ANANAS DIE  

HET KLEINSTE ZWARTE GAT IN  

HET HEELAL BEVAT

EEN ONEINDIG AANTAL  

RUIMTEAPEN VALT  

DE AARDE AAN

DAT IS EEN DOOD­

GEWONE ANANAS

PROLOOGPROLOOG

VER IN DE TOEKOMST

We bevinden ons ver in de toekomst, in het jaar 2525 

om precies te zijn. En het ziet er slecht voor ons uit.

Je vraagt je waarschijnlijk af wat ik hier doe. Mijn 

naam is Eliza Lemon en ik zit gevangen in een reus-

achtige vogelkooi die wordt aangevallen door ruimte-

apen die al het leven op aarde proberen te vernietigen.
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Mijn kleine broertje Johnnie is er nog slechter aan 

toe. Hij probeert de planeet te redden met behulp van 

een nep-ananas die het kleinste zwarte gat in het heelal 

bevat. Geloof me, er is heel wat ingewikkeld rekenwerk 

voor nodig om dat voor elkaar te krijgen.

Johnnie staat voor een drievoudige dreiging:

EEN ZWART GAT IN 

WORDEN GEZOGEN

EEN AAP OP ZIJN RUG

HEEL INGEWIKKELD REKENWERK         drIEVOUDIGE DREIGING=       
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Je maakt je waarschijnlijk zorgen om ons. Je voelt 

waarschijnlijk een paar tranen in je ogen prikken terwijl 

je denkt: wat een geldverspilling! Dit wordt een heel 

kort boek als ze in het begin al in een zwart gat worden 

gezogen.

Maar hou je tranen nog even binnen. Bewaar die maar 

voor wanneer je ze echt nodig hebt. Dat heb ik eerder 

vandaag door schade en schande geleerd. Vlak voor de 

lunch.
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HOE VOORKOM IKHOE VOORKOM IK

DAT IK MOET HUILENDAT IK MOET HUILEN

(DOOR SCHADE EN SCHANDE)

Voorheen huilde ik voortdurend.

En toen stopte ik er opeens mee. Mijn tranen waren 

op. Ik weet niet precies waarom.

Ik was mijn ouders kwijt, maar dat was niet de reden. 

De reden dat ik zoveel moest huilen dat mijn tranen 

opraakten, was dat ik ze terugvond.

Wacht, dat klinkt raar. Dat moet ik even goed uit-

leggen, anders denk je waarschijnlijk dat ík raar ben.

Oké, ik bén ook raar, maar ik wil dat je me raar vindt 

om de juiste redenen, niet om de verkeerde, dus ik zal 

even teruggaan in de tijd en uitleggen wat er precies is 

gebeurd.



En ze spelt het 
ook nog eens expres 
verkeerd. DAT IS ZO 

VERNEDEREND.

En dan wast ze het er aan het eind van de 
dag weer af, zodat mijn ouders me niet zullen 

geloven. IK HOOP DAT JE HET MET ME EENS BENT dat 
dat geen normaal gedrag is voor een leerkracht.

Mevrouw Crosse 
schrijft ‘loser’ op mijn 
voorhoofd tijdens de 

rekenles.

Ik ben in 2042 geboren, vlak nadat de noordelijke 

ijskap smolt, en de eerste tien jaar van mijn leven waren 

vrij normaal. Oké, mijn leerkracht treiterde me – dat is 

niet vrij normaal.

voorhoofd tijdens de 
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En meneer Murray, mijn gymleraar, probeert me al 

vijf jaar lang te vermoorden. Ja, echt, als in DOOD-

MAKEN. Wat niemand ooit gelooft, dus dat zal ook 

wel niet normaal zijn.

Maar er is iemand die nog erger is. Erger dan wie dan 

ook in de hele geschiedenis van de aarde. Zelfs nog 

erger dan die vent die de Cito-toets heeft uitgevonden. 

En dat is Sadie.

SADIE TREITERTROEL.

De gemeenste persoon die ooit op aarde heeft rond-

gelopen. Ik zou met honderd mevrouw Crossen en 

duizend meneer Murrays kunnen leven als ik daardoor 

nooit meer iets met Sadie-de-Sadist-Treitertroel te 

Meneer Murray lijmt 
legoblokjes op de 

schooltrampoline. Wie 
doet zoiets? En waarom???

Dan zou jij ook geen zin 
meer hebben in gym.

AU!
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Sadie Treitertroel is de grootste pestkop op aarde. Ze 
heeft zelfs een eigen YouTube­kanaal met tutorials. We 
hebben het niet alleen over het ouderwetse hoofd­in­

de­wc­pot­stoppen. We hebben het over:

Als je niet weet wat die dingen betekenen, dan heb je 
geluk. Dan heb je Sadie Treitertroel nog nooit ontmoet.

SPUUGBOEREN

NEUS­

TWIST

LIM
O­

EX
PL
O

DE DUIVEL ZELF
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maken hoefde te hebben. Zelfs volwassenen waren 

bang voor haar. En om een of andere reden die ik 

nooit heb begrepen, heeft Sadie mij sinds onze eerste 

schooldag tot haar AARTSVIJAND verklaard. Ze heeft 

de afgelopen vijf jaar haar uiterste best gedaan om mijn 

leven tot een hel te maken.

Dus wanneer ik zeg: ‘De eerste tien jaar van mijn 

leven waren vrij normaal’ bedoel ik niet normaal-

normaal. Ik bedoel normaal vergeleken met wat er 

daarna gebeurde.

Wat er daarna gebeurde was bizar. (Je zou echt de 

boeken moeten lezen.1 Ze staan vol met leuke weetjes 

over hoe je allerlei dingen overleeft, en ze zijn zo 

hilarisch grappig dat sommige leerkrachten zelfs 

hoorbaar een scheet laten wanneer ze ze voorlezen aan 

de klas, wat behoorlijk onvergetelijk is). Mocht je 

helemaal geen zin hebben in al dat lachen en scheten 

laten, dan kan ik ook een plaatje tekenen met een 

samenvatting van het verhaal tot nu toe:

1 Help, waar zijn onze ouders? en Help, hoe reizen we terug naar de 

toekomst?



9

Waar het op neerkomt is dat een supermiljonair, 

Noah genaamd, ongeveer drie maanden geleden 

midden in de zomervakantie probeerde leven op Mars 

neer te zetten, waarbij hij van elk dier twee exemplaren 

meenam in zijn ruimteark, waaronder mijn vader en 

moeder. Johnnie (mijn kleine broertje), Myrt (onze 

hond) en ik hielden hem uiteraard tegen, maar toen 

begonnen mijn vader en moeder, die net zo dom waren 

als de meeste volwassenen, met Noahs tijdmachine te 

rommelen en werden ze 7000 jaar teruggezogen in de 

tijd naar het oude Egypte.
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Dat was erg, maar daarna werd het nog erger. Johnnie 

maakte nóg een tijdmachine (heb ik al gezegd dat hij 

een absoluut genie van nog maar vijf jaar oud is?2). We 

gingen terug naar het oude Egypte om papa en mama te 

redden – maar moesten de wereld uiteindelijk voor de 

tweede keer van Noah redden. En om het nog erger te 

maken ging Sadie per ongeluk met ons mee (wat heel 

ongemakkelijk was), hoewel het blijkbaar best handig 

is om een meedogenloze pestkop in je team te hebben. 

En om eerlijk te zijn denk ik dat het ons zonder haar 

niet gelukt zou zijn.

Maar het allerergste was dat mijn vader terwijl we de 

wereld aan het redden waren in een vriezer vast kwam 

te zitten, en mijn moeder in een grot midden in de 

Saharawoestijn.

2 Johnnie is een absoluut genie, wat ontzettend irritant is. Mijn 

moeder at heel veel brood met sardientjes toen ze zwanger 

was van Johnnie, waardoor Johnnies hersenen ontzettend 

groot zijn. Vergeleken met hem lijkt zelfs Wikipedia dom. 

Kun je nagaan hoe ík me voel.


